Bijbelstudie Veenendaal Zacharia 13

We hebben gezien dat ‘op die dag’ een veel voorkomende uitdrukking is in deze
profetie van Zacharia. Het is de ‘dag’ dat er afgerekend zal gaan worden met alle
volken die zich tegen Jeruzalem zullen keren (Zach.12:3,4,9). Ook al op ‘die dag’
‘heel Israél’ behouden worden (Rom.11:26). Dit zijn de gelovigen onder de Joden die
we ‘het overblijfsel’ noemen (Jes.28:5), zowel in de stad Jeruzalem (Zach.12:11) als
verstrooid over de volken (Jer.23:3). Het is de bekering van Israél (Zach.12:10) ‘in die
dag’ waar ook Hosea over schrijft:

Daarna zullen de Israélieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en
David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid
wenden, in later tijd. Hos.3:5

Het is wat Zacharia beschrijft in de eerste verzen van dit hoofdstuk:

Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de
inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Op die dag zal het
gebeuren, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik uit het land de namen van
de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de
profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen. Vs1-2

God antwoordt altijd op de bekering van de mens, in dit geval van het volk. Deze
bekering is ook weer het werk van de HEERE Zelf (Zach.12:10a) maar het is ook de
verantwoordelijkheid van de mens. Op ‘die dag’ zal God een ‘bron’ openen die de
zonde en de onreinheid zal wegspoelen. Deze bron is het kruis waar zowel water als
bloed uit de zijde van de Heer Jezus stroomden (Joh.19:37). De stroom van water
(het Woord dat overtuigt en reinigt) zal de hele duizend jaar van het vrederijk
doorgaan (Ez.47:1-12).

De afgoden zullen worden weggedan, dat wat de plaats inneemt van de HEERE.
Johannes schijft: ‘kinderen, wacht u voor de afgoden’ (1Joh.5:21). Dat wat de eer
van de Heer Jezus vermindert, behoren we weg te doen evenals ‘de profeten en de
onreine geest’. Die valse profeet die er nog zal zijn als de ware Profeet zal regeren,
zal ogenblikkelijk door zijn eigen ouders doorstoken worden (Zach.13:3-4). We
vinden ook in de christenheid vele valse profeten (1Joh.4:1) die de aandacht
wegtrekken van de Heer Jezus.

Hun ‘haren mantel’, hun uiterlijke voorkomen die ‘geestelijk’ moet overkomen (denk
aan de gewaden binnen de rooms katholieke kerk en het protestantisme, maar ook
aan de zogenaamde ‘tongentaal’ van charismatische profeten) zal er niet meer zijn
als het oordeel over hen wordt uitgevoerd. Alle onreinheid wordt weggedaan en dat
iS een aansporing voor ons.

Maar laat hoererij en alle onreinheid of hebzucht onder u zelfs niet genoemd worden,
zoals het heiligen past, alsook oneerbaarheid, en zotte praat of lichtzinnige taal, die
niet gepast zijn, maar veeleer dankzegging. Ef.5:3-4



In groot contrast met de valse profeten laat Zacharia zien hoe de ware Profeet, de
Heer Jezus is:

Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bewerkt,
omdat iemand mij [daarvoor] heeft geworven vanaf mijn jeugd. Als men tegen hem
zegt: Wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen: Dat ik
geslagen ben [in] het huis van hen die mij liefhebben. VVs5-6

Hij is de Nederige, die nooit Zijn eigen eer zocht (Joh.8:50). Hij werd een
dienstknecht, een slaaf (Fil.2:5-9) om zo de ‘slaven’ van de zonde vrij te kunnen
kopen. Zijn dienst als slaaf werd echter niet door de ‘zijnen’ gewaardeerd. De
wonden aan zijn handen werden Hem door vijanden toegebracht ‘in het huis van hen
die mij liefhebben’, het huis van Israél. ‘Zijj hebben mijn handen en voeten
doorboord’, Ps.22:17c. Er waren sommigen in dat huis die Hem liefhebben, zoals
Thomas die de wonden zag en geloofde (Joh.20:24-28).

Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt
de HEERE van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen overal
verspreid worden. VVs7a

De Heer Jezus leed onder de haat van mensen, maar vooral onder het oordeel, het
‘zwaard’ van God. Hij, de ‘Metgezel’ die altijd de wil van God deed, werd door Hem
‘tot zonde gemaakt’, 2Kor.5:21. De zonde werd door de HEERE God in zijn lichaam
geoordeeld (Rom.8:3). Zo werd ‘die Herder’ geslagen, om ‘onze overtredingen’
‘verbrijzeld’, dat ‘behaagde de HEERE’ (Jes.53:5,10). De schapen werden na dit
oordeel verstrooid, Israél kwam ‘in de verstrooiing’ (Jak.1:1).

[Maar] Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. VVs7b

De HEERE zal omzien naar ‘de kleinen’, dit zijn de ‘armen van geest’ (Mat.5:3), zij
die zich bekeren. In de eerste plaats is dat vandaag ‘het overblijfsel naar de
verkiezing van de genade’ (Rom.11:5), de gelovigen onder de Joden die tot de
gemeente behoren. Later zal het ‘heel Israél zijn, één derde deel.

Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee [derde] ervan
uitgeroeid zal worden [en] de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik
zal dat derde [deel] in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. 1k
zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en ik zal
het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn
God. Vs8-9

Tijdens de grote verdrukking zal twee derde van het volk dat in het land is, het
goddeloze deel onder het bewind van de antichrist, worden ‘uitgeroeid’. Zij zullen
‘achter één’ staan, de valse koning, de mens van de zonde.

Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in [hun] midden, die
varkensvlees eten, afschuwelijk [gedierte] en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd
worden, spreekt de HEERE. Jes.66:17



Het één derde deel dat over zal blijven na dit oordeel zal ‘in het vuur’ worden
gebracht van de grote verdrukking en zo worden gelouterd. Zo worden ook gelovigen
vandaag gelouterd door allerlei verzoekingen (Jak.1:2-4; 1Pet.1:6-7).

Ik zal nageslacht uit Jakob doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van Mijn
bergen; Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen en daar zullen Mijn dienaren
wonen. Saron zal tot een schaapskooi worden en het Dal van Achor tot een
rustplaats voor rundvee, voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft. Jes.65:9-10

Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart
van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat zij in Mijn
verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij
Mij een volk zijn, en zal Ik hun een God zijn. Ez.11:19-20



