
Bijbelstudie Veenendaal  Zacharia 11 
 

In Zach.10:2 benoemt de HEERE dat de schapen van Israël verdrukt worden omdat 
er geen herder is. Daarom is de toorn van de HEERE tegen hen ontbrand (vs3). Dit 
hoofdstuk gaat verder over deze valse herders, waar het vorige over de kudde vooral 
ging. Zacharia verbindt de eerste komst van de Heer Jezus ogenblikkelijk met de 
zegen die zal volgen bij zijn wederkomst. Van een tussenperiode (waarin de 
gemeente wordt gevormd) is geen sprake. Deze was een verborgenheid in het Oude 
Testament. De valse herders ten tijde van de eerste komst van de Heer Jezus waren 
de Schriftgeleerden en de farizeeën die Hij ‘met toorn’ aankeek (Mk3:5).  
 
In de eindtijd zal deze situatie zich herhalen met als dieptepunt dé valse en dwaze 
herder, de antichrist. In Hoofdstuk 11:1-3 lezen we over het oordeel over Israël door 
het vuur, de verwoesting van allen die over het volk heersen, edelen en machtigen. 
Libanon zal strak ‘vuur’ ontmoeten als het de deuren zal moeten openen voor ‘de 
koning van het noorden’, (Dan.11:15) die vanwege de gruwel van de verwoesting’ 
(Dan.9:27) als oordeel zal komen naar Israël. 
 
Weeklaag, cipressen, omdat de ceders gevallen zijn, omdat die machtige [bomen] 
verwoest zijn. Weeklaag, eiken van Basan, omdat het ondoordringbare woud is 
neergevallen, vs2 
 
De bomen (ceders, eiken) stellen leiders voor (Js2:13), mensen waarop Israël 
vertrouwde. De cipressen (de rijken) moeten weeklagen. Het ‘ondoordringbare woud’ 
staat voor de massa van het volk dat gebukt gaat onder de herders (‘neergevallen’). 
De valse herders jammeren, (want ‘hun pracht’, hun land, is verwoest) evenals de 
‘jonge leeuwen’ die de prinsen voorstellen die zich wreed hebben misdragen (vs3). 
De glorie van de Jordaan is verwoest. 
 
Weeklaag, herders, en schreeuw het uit! Wentel u in de as, gebieders van de kudde! 
Want uw dagen zijn aangebroken, dat men afslachten zal, en uw verstrooiing, zodat 
u zult vallen als kostbaar vaatwerk. De [mogelijkheid tot] ontvluchten voor de herders 
gaat verloren, de [mogelijkheid tot] ontkoming voor de gebieders van de kudde. Hoor 
het geschreeuw van de herders, en het gejammer van de gebieders van de kudde, 
omdat de HEERE hun weide verwoest. De vredige weiden worden vernield vanwege 
de brandende toorn van de HEERE. Als een jonge leeuw heeft Hij Zijn schuilplaats 
verlaten, want hun land is geworden tot een woestenij vanwege de brandende [toorn] 
van de onderdrukker, ja, vanwege Zijn brandende toorn. Jr25:34-38 
 
Zo zegt de HEERE, mijn God: Weid die slachtschapen. Hun kopers doden hen maar 
voelen zich niet schuldig; hun verkopers zeggen: Geloofd zij de HEERE, dat ik rijk 
geworden ben; en hun herders sparen hen niet. Vs4-5 
 
Zacharia krijg de opdracht de ‘slachtschapen’ te weiden. De Heer Jezus is de ware 
Herder van zijn volk (Jh10:14-18), dus is Zacharia hier een type van de Messias. De 
Romeinen (‘de kopers’) voerden het oordeel uit, zie ook vs6; ‘zijn koning’ (vanwege 
de ‘verkopers’, Herodes, de farizeeën en Schriftgeleerden en ‘hun herders’ de valse 



leidslieden) net na van de eerste komst van de Heer Jezus in het jaar 70. Toch zal in 
de eindtijd er een hersteld Romeins rijk zijn met aan het hoofd het Beest. 
 
Daarom weidde Ik de slachtschapen, omdat zij ellendige schapen zijn. Vs7a 
 
De Heer Jezus kwam als de goede Herder tot het volk. Hij kwam om de ‘ellendige’ 
schapen (‘armen van geest’, Mt5:3; Sf3:12) te behouden uit de stal, het Jodendom 
(Jh10:3). Dit zijn zij die naar de stem van de goede Herder hoorden, zoals Jozef, 
Maria, Zacharia, Elisabeth, de blindgeborene, etc. Zacharia spreekt vervolgens over 
twee stokken van deze Herder, de reden van het weiden van de schapen, vs7b: 
 

1. Lieflijkheid (vs10), de aantrekkelijkheid van het volk voor Hem. Deze staf 
wordt verbroken omdat de HEERE niets aantrekkelijks meer ziet in het volk 
dat zijn Zoon verwierp. Het verbond met de volken zal worden gesloten als de 
Heer komt, zie Js56:6-7. Nu is de tijd van een volk voor zijn naam uit de 
volken, de gemeente.  

2. Samenbinding (vs14), de eenheid van het volk. Ook deze stok wordt 
verbroken na de kruisiging van de Heer, de broederband tussen Israël en 
Juda is ten einde. 
 

Zo is er ook verdeeldheid en geen eenheid onder christenen vanwege het gebrek 
aan ‘lieflijkheid’ voor het woord van God waarin de Zoon van God wordt 
geopenbaard. Vergelijk vs9b eens met Gl5:15; ‘elkaar verslinden en opeten’. 
 
De Heer spreekt over het uitroeien van drie herders ‘binnen één maand’, vs8 
 
Jezus nu zei tot hen: Let op en past op voor het zuurdeeg van de farizeeën en 
sadduceeën. Mt16:6 
 
En Hij gebood hun en zei: Let op en kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeën en 
voor het zuurdeeg van Herodes. Mk8:15 
 
De ‘ene’ maand is niet eenvoudig uit te leggen. Het duidt op een korte periode van 
oordeel. De massa van het volk wordt door de Herder ook overgegeven aan het 
oordeel, vs9.  
 
Want Ik had tegen hen gezegd: Als het goed is in uw ogen, geef [Mij] Mijn loon; zo 
niet, laat het na. Toen hebben zij Mijn loon afgewogen: dertig zilverstukken. Maar de 
HEERE zei tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe – een mooie prijs waarop Ik 
door hen geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en wierp ze [in] het huis 
van de HEERE de pottenbakker toe. Vs12-13 
 
De HEERE vraagt aan het volk welk loon ze Hem waard achten, dat is: zijn Zoon. Via 
Judas wordt de vraag aan de valse herders gesteld (Mt26:15a) en komt het 
antwoord: dertig zilverstukken (Mt26:15b), de prijs van een dode slaaf (Ex21:32). De 
HEERE noemt het spottend ‘een mooie prijs waarop Ik (let op: Jahweh=de Heer 
Jezus) geschat ben’. 
 



Aan ieder van ons wordt de vraag gesteld: wat ben Ik jou waard? De christenheid 
kent steeds minder waarde toe aan Hem (Op2:4). Zijn almacht, zijn opstanding, zijn 
maagdelijke geboorte, zijn eeuwig Zoonschap, etc. worden steeds vaker 
aangevallen, betwijfeld of zelfs ontkracht. De ‘ellendigen’ onder het volk waarderen 
Hem ten volle.  
 
De HEERE zei tegen mij: Neem u nogmaals de uitrusting van een dwaze herder. 
Want zie, Ik zal een herder in het land doen opstaan: naar wat [dreigt] uitgeroeid te 
worden, zal hij niet omzien, de jonge [dieren] zal hij niet gaan zoeken, wat gebroken 
is, zal hij niet genezen, wat [nog] overeind staat, zal hij niet verzorgen, maar hij zal 
het vlees van de vette [dieren] eten en hun hoeven zal hij afrukken. Wee de herder 
van niets, die de kudde in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm [treffen] en zijn 
rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven, zijn rechteroog zal helemaal dof 
worden. Vs16-19 
 
Deze verzen verplaatsen het toneel ineens naar de eindtijd. De HEERE zal een 
‘herder van niets’ doen opstaan in het land. Zacharia moet zich kleden als hem, met 
de uitrusting van een ‘dwaze herder’ (Ps14:1). Dit is de antichrist (Dn11:36-40). Als 
het volk slechts dertig zilverstukken voor de Heer Jezus overheeft, dan zal het 
oordeel zijn dat ze deze dwaze herder over zich gesteld zullen krijgen (Jh5:43). Deze 
is in alles de tegenhanger van de goede Herder. Hij vlucht als het moeilijk wordt en 
laat de kudde in de steek (Jh10:12). Het oordeel over hem zal zijn kracht 
(rechterarm) en zijn inzicht (rechteroog) treffen. 
 
En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door 
de adem van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; 2Ts2:8 
 
Als de christenheid de kostbaarheid van de Heer Jezus niet waardeert en Hem 
vervangt door menselijke leiders, zal hun kracht en het inzicht afnemen. 
 
 


