
Bijbelstudie Veenendaal  Zacharia 8, deel 2  30-09-2025 
 

De HEERE komt in vers 18 en 19 terug op dat wat Sarezer en Regem-Melch in 
Zach.7:3 over het vasten hadden gezegd. Het vasten zal geen last meer zijn, maar 
tot blijdschap. 
 
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het vasten in de 
vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende [maand], zal voor het huis 
van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan 
de waarheid en de vrede lief! Vs19 
 
De door het volk ingestelde vastendagen herinneren aan de oordelen die vanwege 
hun eigen zonden plaats moesten vinden. Als zij de waarheid en de vrede liefkrijgen 
zouden ze tot inkeer komen en erkennen dat het vanwege hun eigen zonden was dat 
deze vastendagen werden gehouden die herinnerden aan: 
 

1. De inname van Jeruzalem door Nebukadnezar (2Kon.25:3-4; Jer.39:2; 52:6-
7).  

2. De verwoesting van de stad en de tempel (2Kon.25:8-9; Jer.52:12-13).  
3. De moord op Gedalia (Jer.41:1-17; 2Kon.25:25).  
4. De belegering van Jeruzalem die begon op de tiende van de tiende 

maand (2Kon.25:1; Jer.52:4; Ez.4:1; 24:2). 
 
Het herstelde Israël zal ‘tot vreugde’ worden. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd 
zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen 
wegvluchten, Js35:10b. Zo zal de gemeente met ‘vreugdegejuich’ de heerlijkheid 
betreden nadat ze op aarde een tijd heeft gekend van berouw en besef van falen 
(Jud.1:24).  
 
Vele volken zullen in het vrederijk optrekken naar Sion (vs20-22). Dit zijn de 
‘schapen’ aan de rechterhand van de Heer als Hij op aarde de levende volken zal 
oordelen. 
 
Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, 
dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid; en voor Hem zullen alle volken 
worden verzameld, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen 
van de bokken scheidt; en Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de 
bokken aan zijn linker. Dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand 
zijn: Komt, gezegenden van mijn Vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de 
grondlegging van de wereld af; Mat.25:31-34 
 
En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw 
dageraad. Jes.60:3, zie ook 66:23 
 
Israël zal weer het ‘hoofd’ zijn van de volken op aarde en niet de ‘staart’ 
(Deut.28:1,13). Johannes ziet het volk als de vrouw bekleed met de zon en de maan 
onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren in Op.12:1 
 



Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen [zal het gebeuren] dat tien 
mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt [van de mantel] 
van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij 
hebben gehoord [dat] God met u is. Vs23 
 
De heidenen zullen, tijdens het 1000-jarige rijk de mantel (waar de kwastjes zitten, 
zie Num.15:38) vastgrijpen als een teken van smeking om zegen, zie Jes.3:6 en 4:1. 
De Jood wordt niet vastgegrepen om gedood te worden zoals in deze tijden, maar 
om de weg te wijzen naar de ware God. Israël zal tot zegen zijn op aarde en de 
gemeente vanuit de hemel, Op21:9-11, Kol.3:4; 2Thes.1:10.  
 
Zoals ‘heel Israël’ een getuige is van de Koning straks, zo zouden ook vandaag de 
christenen een getuigenis moeten zijn voor de ongelovigen van het Lam.  
 
En het gebeurde dat zij een heel jaar in de gemeente bijeenkwamen en een 
aanzienlijke menigte leerden en dat de discipelen het eerst in Antiochië christenen 
werden genoemd. Hand.11:26 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


