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Tot op de dag van vandaag is het volk Israël in ongeloof, ondanks de vele 
tuchtigingen die de HEERE heeft gebruikt om hen naar zich terug te laten keren. De 
Heer Jezus weende toen Hij zei: ‘U hebt niet gewild’ (Mat.23:37) en Paulus spreekt 
over het ‘tegenwoordige’ Jeruzalem als zijnde ‘in slavernij met haar kinderen’ 
(Gal.4:25).  
 
In Op.11:8 wordt Jeruzalem ‘de grote stad’, genoemd, ‘die geestelijk genoemd wordt 
Sodom en Egypte, waar ook hun Heer gekruisigd is’. Toch zal er een verandering 
komen! 
 
Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en 
David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid 
wenden, in later tijd. Hos.3:5, zie ook Zach.12:10 
 
Over dit herstel gaat Zacharia hoofdstuk 8. Het betreft ‘het overblijfsel van dit volk’ 
(vs.6,11), ‘een gering aantal ontkomenen’ (Jes.1:9; zie Rom.9:27). Het is God die 
hen levend maakt, niets is te wonderlijk voor de HEERE (Zach.8:6). Tienmaal staat 
er in dit hoofdstuk: ‘Zo zegt de HEERE van de legermachten’ om tien zegeningen 
aan Israël in het vooruitzicht te stellen. Deze zullen alle tien in vervulling gaan in het 
duizendjarige vrederijk als Christus is gekomen om Koning over hen te zijn.  
 
Het woord van de HEERE van de legermachten kwam [tot mij]: Zo zegt de HEERE 
van de legermachten: Ik heb Mij met grote na-ijver voor Sion ingezet, ja, met grote 
grimmigheid heb Ik Mij voor haar ingezet. Vs1-2 
 
Ondanks de vele zonden en de hardnekkigheid van dit volk blijft God Zich inzetten 
om hen voor Zich te winnen. Het doet denken aan de instelling van de apostel 
Paulus in 2Kor.11:2. Zodra de Heer Jezus zal komen op de Olijfberg, zal God naar 
Sion terugkeren (vs3) en zal Jeruzalem ‘de stad van de waarheid’ genoemd worden, 
de heilige berg van de HEERE (vs3). Dáár zal de tempel komen.  
 
Zo is de gemeente van God vandaag ‘de pilaar en de grondslag van de waarheid’ 
(1Tim.3:15b). Oude en jonge mensen zullen in vrede en vreugde met elkaar leven in 
het vrederijk in Jeruzalem (vs4-5), zoals dit in de gemeente vandaag al zichtbaar zou 
moeten zijn. 
 
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal 
zien, Heb.12:14 
 
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land 
waar [de zon] opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen [hierheen] 
brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík 
zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid. Vs7-8 
 
Zij zullen wonen daar waar Hij woont en mogen genieten van zijn aanwezigheid, 
zoals Hij ook geniet van hen. Dat kan omdat zij geheiligd zijn door het bloed van zijn 



Zoon, naar zijn gerechtigheid. Zij zullen Hem tot een volk zijn en Hij zal ‘in waarheid 
en in gerechtigheid’ hun God zijn.  
 
Maar nu zal Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige 
dagen, spreekt de HEERE van de legermachten. Want het zaad zal voorspoedig zijn, 
de wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn 
dauw geven. Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit doen nemen. 
Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de 
heidenvolken geweest bent, zo zal Ik u verlossen en zult u een zegen worden. Wees 
niet bevreesd, grijp moed. Vs11-13 
 
Vandaag is Israël een vloek onder de volken. Het antisemitisme neemt weer in rap 
tempo toe, iets waar wij christenen ons radicaal van moeten distantiëren. Zodra de 
HEERE zal ingrijpen zal er zegen zijn voor het overblijfsel van Israël (materiele zegen 
in rijke oogsten, regen, dauw etc.) en zullen zij tot een zegen voor de volken worden. 
Bovendien zullen de twee stammen van Juda en de tien stammen van Israël 
verenigd zijn tot één volk. ‘Ze zullen in Mijn hand één worden’ (Ez.37:19). ‘Zij zullen 
niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.’ 
(Ez.37:22b). 
 
In die dagen zal de HEER zijn voornemen om ‘goed te doen’ aan Jeruzalem en het 
huis van Juda uitvoeren. Hij voegt er wel bij wat Hij dan van hen verwacht. 
 
Dit zijn de dingen die u doen moet: spreek [de] waarheid tegen elkaar, oordeel [naar] 
waarheid in uw poorten met een oordeel [dat] de vrede [dient], bedenk in uw hart 
geen kwaad tegen elkaar en heb een valse eed niet lief, want dit alles is [iets] wat Ik 
haat, spreekt de HEERE. Vs16-17 
 
We zien dit principe altijd als het gaat om Gods volk.  
 
Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste, want wij zijn 
leden van elkaar. Ef.4:26 
 
Zowel de daden als dat wat er in het hart gebeurt, moet volgens de wil van de 
HEERE zijn. Zo wordt Christus, die de waarheid is, gezien in Zijn volk. Waarheid zal 
er worden gesproken ‘in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient’, dat is in 
rechtszaken. Dit zal mogelijk zijn doordat de Geest over Israël zal zijn uitgestort en zij 
een nieuw hart hebben ontvangen (Jl.2:29).  
 
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal 
het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal 
Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt 
en [dat] u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Ez.36:26-27 
 
De ene kant is dat het volk zich zal bekeren, de andere kant is dat God hen zal 
opwekken. We lezen daarom ook steeds weer ‘Ik zal’. Ten diepste is alle zegen altijd 
op initiatief van de HEERE en nooit vanuit de mens.  
 



 


