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In dit hoofdstuk vinden we het achtste en ook laatste visioen. Het zijn vier wagens die 
tussen twee koperen bergen tevoorschijn komen. Het stellen vier wereldrijken voor 
die ‘de tijden van de volken’ (Luk.21:24) voorstellen. Deze vier wereldrijken 
(Babylonische, Medo-Perzische, Grieks en Romeinse) vinden we in Dan.2 onder de 
voorstelling van een beeld. Dit is hoe de mens de rijken beziet, vanuit het 
gezichtspunt van macht. In Dan.7 en hier in Zach.6 vinden we de rijken vanuit God 
bezien, als redeloze dieren. Zacharia ziet wagens (beeld van de regering van God, 
Ps68:18) met rode, zwarte, witte en sterke, gevlekte paarden. Als hij vraagt aan de 
Engel (die hij ‘mijn Heere’ noemt, ‘Adonai’) wat dit betekent antwoordt deze: 
 
Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de vier winden van de hemel, 
die eropuit trekken van [de plaats] waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben 
gestaan. Vs5 
 
Deze wereldrijken zijn de ‘vier winden van de hemel’, d.w.z. worden door de hemel 
erop uitgestuurd. Zie ook Op.7:1 en Dan.7:2. Machthebbers verschijnen niet zomaar 
ten tonele maar worden door God aangesteld (Rom.13:1). ‘Winden’ zijn ‘geesten’ 
(zelfde woord in het Hebreeuws), engelen die erop worden uitgestuurd vanuit de 
hemel (Ps.104:4). God, ‘de HEERE van heel de aarde’ bepaalt de loop van de rijken, 
vandaar dat zij tussen koperen bergen worden gezien. Hoewel bestuurd door 
demonische machten, regeert God over hen. Wereldrijken bestrijden elkaar maar de 
demonische ‘winden’ hebben maar één doel: God en Zijn volk bestrijden. Doordat de 
Assyriërs dit deden, werden zij getuchtigd door de Babyloniërs die op hun beurt weer 
door de ‘smeden’ (Zach.1:20-21) van het Medo-Perzische rijk werden verslagen etc. 
(Zach.6:6-7). 
 
Vervolgens riep Hij mij en sprak tot mij: Zie, zij die zijn uitgetrokken naar het land van 
het noorden, hebben Mijn geest doen rusten in het land van het noorden. Vs8 
 
De zwarte paarden trokken uit naar het land van het noorden, Babel, dat Juda in 
ballingschap had gevoerd waardoor Gods Geest geen rust had. Nu het oordeel over 
Babel is uitgevoerd door Kores, heeft Gods Geest rust gevonden in de gerechtigheid 
daarvan.  
 
Het woord van de HEERE kwam tot mij: Neem van de ballingen, van Cheldaï, Tobia 
en Jedaja, [gaven] in ontvangst. En u moet op die dag zelf komen en het huis van 
Josia, de zoon van Zefanja, binnengaan, waar [die mannen] uit Babel naartoe 
gekomen zijn. Vs9-10 
 
Geen nieuw visioen, maar ‘het woord van de HEERE’ komt tot Zacharia om drie 
mannen te ontvangen die nog in Babel wonen. Zij stellen het overblijfsel voor dat in 
de nabije toekomst zal terugkeren tot Israël. Zij hebben gaven bij zich die Zacharia in 
ontvangst moet nemen: zilver en goud (vs11). Dit gebeurt in het huis van Josia 
(‘Jahweh ondersteunt’), de zoon van Zefanja (‘Jahweh beschermt’). Zacharia moet 
van het zilver en goud kronen maken die hij op het hoofd van de hogepriester Jozua 
moet plaatsen als een type van Hem, de ‘Spruit’ (Js4:2; 53:2; Jr23:5; 33:15-17). 



…en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn 
Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE 
bouwen. Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed 
zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen 
die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Vs12-13 
 
Christus zal ‘uitspruiten’ uit de afgehouwen stronk van Isaï (Js11:1). Hij komt voort uit 
Sion, uit zijn eigen volk (Ps14:7). Jozua is hier een type van de Messias, die Koning-
Priester zal zijn, zoals Melchisedek dat was (Gn14:18-20; Heb.7:1,14-16). Tussen die 
beide volmaakte ambten vindt ‘vredesberaad’ plaats. Hij is ook Jahweh en mens in 
één persoon. Als mens is Hij Koning-Priester, als Jahweh vervult Hij alle beloften in 
Hem.  
 
En de kronen zullen voor Chelem, Tobia, Jedaja en Chen, de zoon van Zefanja, tot 
een gedachtenis in de tempel van de HEERE zijn. Men zal van verre komen en 
bouwen aan de tempel van de HEERE. Dan zult u weten dat de HEERE van de 
legermachten mij tot u gezonden heeft. Dit zal gebeuren als u aandachtig zult 
luisteren naar de stem van de HEERE, uw God. Vs14-15 
 
De vier mannen die hart hebben voor de tempel van God, wat blijkt uit hun gaven en 
het openstellen van hun huis, krijgen in de kronen die in de tempel worden geplaatst, 
‘een gedachtenis’. De gemeente van God is vandaag de tempel, zie 1Kor.3:16: Weet 
u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Aan ieder die 
bouwt aan het doel van dit huis met goud, zilver of kostbaar gesteente (1Kor.3:12) 
zal God met vreugde denken omdat hierin zijn Zoon wordt verheerlijkt. Dat is als 
gelovigen o.a. eredienst uitoefenen naar het woord van God. In ‘die dag’ (1Kor.3:13) 
zullen er kronen of kransen ter beloning zijn.  
 
Als de Heer is gekomen zullen volken die zich hebben bekeerd tot de God van Israël 
meebouwen aan de muur van de tempel in het vrederijk.  
 
Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want 
in Mijn grote toorn heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u 
ontfermd. Js60:10 
 
Als er ‘aandachtig’ zal worden geluisterd naar de stem van de HEERE, ‘uw God’, en 
zij zullen weten dat de Heer ‘mij’, niet Zacharia, maar de Messias (Zach.4:9), naar u 
gezonden heeft, zullen deze dingen gebeuren in Israël. Het zal de tijd zijn dat het 
nieuwe verbond met hen zal worden gesloten. Tijdens het vrederijk zal de 
tempeldienst weer hersteld worden.  
 
Want dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël zal maken, zegt 
de Heer: Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal ze in hun harten 
schrijven; en Ik zal hun tot een God en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen 
geenszins leren ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder door te zeggen: ’Ken de 
Heer’, want zij zullen Mij allen kennen, van de kleine tot de grote onder hen. Hb8:10-
11 
 



 


