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Het tweestammenrijk Juda was vanwege hun zonden in ballingschap gevoerd. Een 
deel keerde na zeventig jaar weer terug naar hun land en herstelde daar de 
tempeldienst. Zacharia profeteert dat ooit alles zal zijn naar Gods gedachten in 
Jeruzalem en dat het volk moet terugkeren naar de HEERE (Zc1:3). De 
gerechtigheid van God zal in het herstel van Israël geëerd worden en in dit hoofdstuk 
zien we waarom. ‘Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning’, Zc2:13 
 
[Daarna] liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel 
van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te 
klagen. Vs1 
 
De hogepriester Jozua en de vorst Zerubbabel (kleinzoon van Jojachin) waren 
destijds de leiders van het volk. Samen stellen zij de twee kanten van de Messias 
voor, Priester en Koning. In dit hoofdstuk is Gods boodschap voor Jozua, in 
hoofdstuk 4 voor Zerubbabel. De toestand van Jozua staat symbool voor het volk en 
de satan heeft ogenschijnlijk alle recht om hem en het volk aan te klagen bij God, de 
Rechter. Satan klaagt ‘de broeders’ aan (Op12:10), terwijl hij hiervoor geen grond 
heeft zoals we zullen zien.  
 
De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De 
HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze [Jozua] niet een stuk 
brandhout [dat] aan het vuur ontrukt [is]? Vs2 
 
De Engel van de HEERE is de HEERE Zelf en deze bestraft de satan i.p.v. dat Jozua 
zichzelf verdedigt of dat de HEERE de satan gelijk geeft. Hij verkiest Jeruzalem, dat 
is zijn ‘onveranderlijke’ raad (Hb6:17). Door het zoenoffer van Zijn Zoon is het 
mogelijk Jeruzalem in genade aan te nemen, zoals dat ook geldt voor ieder die 
gelooft (Rm3:23-26). God is het die rechtvaardigt (Rm8:33). Jozua, en het volk was 
als een brandhout aan het vuur ontrukt doordat de HEERE hen had verlost uit de 
macht van Babel.  
 
Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel 
stond. Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: 
Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw 
ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vs3-4 
 
Jozua, in hem het volk, staat in vuile kleren voor de heilige God. Het woord ‘vuil’ duidt 
op het smerigste van het smerigste, zie Sp30:12. De HEERE geeft opdracht om 
Jozua de vuile kleren uit te trekken, een symbolische handeling voor wat er in de 
toekomst gaat gebeuren. De ongerechtigheid zal worden weggenomen en Israël zal 
‘feestkleren’ worden aangedaan.  
 
Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en 
de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben 
door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding, Js4:4 
 



Wij zijn met Christus bekleed, ‘aangenaam in de Geliefde’ gemaakt (Ef1:6). In de 
praktijk kunnen we toch ervoor kiezen ons met iets anders te ‘bekleden’ dan met 
Christus (Rm13:14), het wetticisme, de filosofie, de menselijke wijsheid etc. 
 
Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij 
de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van 
de HEERE [erbij] stond. Vs5 
 
Zacharia (‘ik’) geeft opdracht om Jozua een reine tulband op zijn hoofd te zetten. Zo 
kunnen ook wij anderen bemoedigen om alleen in de kracht van de Heilige Geest te 
leven, zie Hd11:23; Ko1:28.  
 
Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua: Zo zegt de HEERE van de 
legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u [uw] taak ten behoeve van Mij 
vervult, dan zult ú ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik 
u omgang geven met hen die [hier] staan. Vs6-7 
 
Door genade gereinigd krijgt Jozua een opdracht die zijn verantwoordelijkheid 
aanspreekt, ‘als u’. Dit geldt voor ons ook. De taak die wij krijgen en de (beleving 
van) onze omgang met de priesters (de gemeenschap van de Zoon, van de Heilige 
Geest) is het gevolg van onze verantwoordelijkheid.   
 
Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten – zij zijn immers 
een wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. Vs8 
 
Jozua en zijn vrienden, de andere priesters vormen een type van de Heer Jezus (de 
grote priester over Gods huis) en de discipelen, zijn vrienden (Jh15:15), die ook 
priesters zijn (1Pt2:9). Zij zijn een ‘wonderteken’ omdat de HEERE altijd zulke 
personen op aarde heeft. Er volgt een bijzondere profetie, ‘luister toch’ over de 
‘Spruit’ de Heer Jezus (Zc6:12; Js4:2; Jr23:5; Jr33:15).  
 
Er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn 
wortels zal vrucht voortbrengen. Js11:1 
 
Zoals uit het afgestorven Israël de HEERE alles zal herstellen via de ‘Spruit’, zo zal 
Hij uit de christenheid de ware gemeente laten schitteren vanwege de Zoon. 
Waarachtig priesterschap is er alleen als de aandacht op Hem is gericht (1Pt2:5).  
 
Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen 
zullen zeven ogen zijn. Zie, Ik zal [er] Zijn gravering [in] aanbrengen, spreekt de 
HEERE van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag 
wegnemen. Vs9 
 
Christus is ook de ‘kostbare hoeksteen’ (1Pt2:6), ‘de steen’ die voor Jozua is 
neergelegd. Hij is het model voor de ware priesters en het fundament van het 
gebouw waaruit alles opgroeit tot een woonplaats van God in de Geest (Ef2:22). Als 
alles zwak is en er falen is, weet dat het fundament goed is (Ef2:20). De zeven ogen 
symboliseren de zeven Geesten, de alwetendheid van Gods heilige eisen (Op4:5). Er 



is ‘gravering’ in de steen, velen horen bij Hem (Ex28:9,1,21). Op één dag, bij de 
komst van de Heer Jezus, zal de HEERE de ongerechtigheid van dit land 
wegenemen. De basis daarvoor is ook gelegd op één dag, de dag dat Hij werd 
gekruisigd.  
 
Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. 
Hb10:14 
 
Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen 
onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Vs10 
 
Als de Heer Jezus komt zal ‘heel Israël’ behouden worden (Rm11:25). Dan zal het 
vrederijk aanbreken waarbij vreugde (wijnstok) en gerechtigheid (vijgenboom) de 
kenmerken zullen zijn onder het volk.  
 
Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal 
[ze] schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft [het] 
gesproken. Mi4:4 
 
Deze kenmerken zijn het deel van hen die leven door de Heilige Geest in het 
koninkrijk van God vandaag. 
 
Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en 
blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus daarin dient, is voor God wel- 
behaaglijk en bij de mensen beproefd. Rm14:17-18 
 
 


