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Het is belangrijk te weten wat de toestand van het volk Israél was ten tijde van het
optreden van Zacharia en hoe deze toestand overeenkomt met de toestand van de
christenheid vandaag. Op het moment dat Zacharia profeteert is Israél onder heidens
bestuur, ‘in het tweede jaar van Darius’ (Zc1:1). Gods heerlijkheid is verdwenen uit
de tempel en de ‘tijden van de volken’ (Lk21:24) is aangebroken waar God de ‘God
van de hemel’ wordt genoemd. Hoewel onder toelating van Kores een deel is
teruggekeerd naar het land is de geestelijke staat zodanig dat Zacharia hen opwekt
tot terugkeer naar God en diens geboden.

Een deel van de christenheid is in de 18° en 19¢ eeuw ook ‘teruggekeerd’ uit de
ballingschap van de donkere middeleeuwen. In de massa vinden we niet meer het
zich op de heerlijkheid van God. Het ‘teruggekeerde’ deel is verzand in lauwheid
waardoor de woorden van Zacharia ook voor vandaag actuele kracht bezitten.

Opnieuw] sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer
in Zijn hand. Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: [Ik ga] Jeruzalem
opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. Zc2:1-2

Dezelfde man als in hoofdstuk 1 staat nu met een meetsnoer in Zijn hand om
Jeruzalem op te meten. Dit heeft betrekking op het opeisen van de stad door de
HEERE (Ps78:55; Ez.40:3; Op11:1-2) en de belofte van het herstel van de stad en is
ook een aanmoediging om door te gaan met de herbouw ervan. Vers 4 toont de
eindbestemming van Jeruzalem. Zo is de gemeente van God als stad in verval
geraakt, maar de Heer Jezus zal haar in heerlijkheid voor Zich stellen. De maatstaf
van de gemeente is wat we ervan lezen in het boek Handelingen en wat ze zal zijn in
de toekomst (Op21:15-16). Dit behoort ons aan te moedigen te ‘bouwen’ met de
juiste ‘materialen’ (1K03:10-13), passend bij haar wezen.

En Ik zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in
haar midden tot heerlijkheid zijn. Zc2:5

De stad van God moet heilig en rein zijn, er kan geen zonde worden getolereerd
omdat God Zelf de muur rondom is en de heerlijkheid in haar midden. Dit geldt voor
straks maar ook voor vandaag als het de gemeente betreft.

Weest als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerten van
vroeger in uw onwetendheid, maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook
zelf heilig in al uw wandel; want er staat geschreven: 'Weest heilig, want Ik ben
heilig’. 1Pt1:16, zie ook 2:5: ‘een heilige natie’.

O, o, vilucht dan uit het land van het noorden! spreekt de HEERE, want |k heb u
verspreid over de vier wind[streken] van de hemel, spreekt de HEERE. O, Sion! [Zie]
te ontkomen, u die woont [bij] de dochter van Babel! s6-7

De vijand (Meden, Perzen) komt en zal geen onderscheid maken tussen bewoners
en gevangenen in Babel. God geeft de Israélieten een tweede kans Babel te



ontvluchten. Babylon is geestelijk gezien de rooms katholieke kerk met haar
kerkelijke, klerikale systeem van uiterlijke religieuze godsdienst, vol van afgoderij.
Vele kerken hebben dit voorbeeld nagevolgd en daarom is de rooms katholieke kerk
‘de moeder van de hoeren’.

En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon,
de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Op17:5

God roept op om uit dit systeem te vluchten, Op18:4. leder die belijdt de Heer Jezus
te kennen heeft de verantwoordelijkheid daar samen te komen waar naar Gods
woord geleefd wordt en waar Gods Geest de ruimte krijgt te werken. Israél in Babel is
Sion, zoals de christenen het lichaam van Christus zijn, wat de praktijk ook is. Als wij
afdrijven van onze positie roept Gods liefde ons op de verkeerde systemen te
verlaten.

Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat [Hij] heerlijkheid [heeft
beloofd], heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u
aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Zc2:8

Letterlijk staat hier: ‘Nadat Heerlijkheid, heeft Hij Mij gezonden’. De Heer Jezus zal
komen, nadat Hij heerlijkheid heeft bewerkt en vanuit die heerlijkheid om de vijanden
te verslaan (Mt25:31-32). De HEERE zal zijn ‘hand over hen bewegen’ (vs9;
Js19:16). Zo zal Hij ook alle tegenstanders van de gelovigen, plus alle geestelijke
machten die tegen ons zijn, in de poel van vuur werpen (Op19:20). Israél is Gods
‘oogappel’ (Dt32:10), het meest gevoelige deel van het lichaam. De gemeente is het
lichaam van Christus, zodat De Heer zegt tegen Saulus in Hd9:4: ‘Waarom vervolg je
Mij?’

Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen,
spreekt de HEERE. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd
worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u
weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. Vs10-11

De Heer Jezus zal door de HEERE gezonden worden om in het midden van het volk
te wonen (vs5,10). Dit was altijd al de bedoeling maar pas als Israél is gereinigd van
hun zonden zal dit mogelijk worden. Dan pas kan er sprake zijn van ‘het heilige land’,
vs12. Jahweh zal in de persoon van Christus wonen in Israél straks in het vrederijk.
Nu al woont God in de gemeente, zie Ef2:22; 1K03:16.

Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn
heilige woning. Vs13

‘Alle vlees’ behoort ontzag te hebben voor Hem in stilte (Hk2:20). Hij zal komen als
Hij ‘ontwaakt uit Zijn heilige woning’. Als we zijn verschijning liefhebben, de tweede
komst van Christus (2Tm4:8), behoren we in de gemeente te bouwen met de juiste
materialen (1Ko3:10-13) opdat de Zoon de eer ontvangt in alles. Alles wat ‘ruikt’ naar
Babylon, naar menselijke dode religie, behoort uit ons midden te worden weggedaan
(Ko2:16-23).



